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Voorwoord
Houd jullie vast, want november staat alweer voor de deur. De temperaturen

zakken en de dagen worden korter maar we ravotten meer dan ooit! 
WANT deze maand staan er weer fijne vergaderingen op de planning!

 Maar vergeet niet dat er geen scoutsvergadering zal zijn in de week van de
Herfstvakantie (5 november). Maar de week daarna, 12/11, is het weer tijd om
er samen weer een knalvergadering van te maken! In het weekend van 18-19
november vindt onze jaarlijkse bloemenverkoop plaats! We zullen weer vol

enthousiasme onze vincie-azalea's verkopen ten voordele van het onderhoud
van ons lokaal en de algemene jaarwerking, met als hoogtepunt, de kampen!

Kapoenen en kabouters spreken af om 9u30 op locatie die later zal meegedeeld
worden en Joka's, Jonggidsen en Gidsen verzamelen om 9u aan het lokaal MET

FIETS + LICHTEN + BAK waar zeker 8 bloemetjes in passen. Kleed jullie ook
allemaal zeer, zeer warm want we zijn een hele dag buiten! Sjaal,

handschoenen, dikke jas en muts zullen zéker nodig zijn. 
Bovendien zal er voor de ouders van kapoenen en kabouters een document
gedeeld worden waarin jullie zich kunnen inschrijven om in de ochtend van

zaterdag/zondag bloemetjes rond te brengen. Vergeet ook zeker het
lunchpakket niet, want we verzamelen tijdens het middageten allemaal in het

lokaal waar er ook een soepje zal voorzien worden, een heerlijke opwarmer om
er daarna weer in te vliegen! 

Op 26 november wordt er op normale uren, 14u30-17u15, afgesproken op de
gegeven locatie, te lezen in de kajogi hieronder! 

Kleed jullie warm en dat vooral tijdens de bloemenverkoop! (Vergeet ook jullie
voetjes niet, warme sokken en goede schoenen zijn aan te raden). Voor

diegenen die met de fiets komen naar de scouts, houdt er rekening mee dat het
snel donker is en fietslichtjes dus enorm belangrijk zijn, geldt vooral voor de

oudere takken 
Dit waren de hoogtepunten voor de maand november! Wij kijken alvast uit naar

de meest gezellige maand van het jaar, december. 

Een scouteske linker, 
De groepsleiding

Elisabeth - Nina - Rosa - Niene



3-5 november

Dit weekend is het ons
eerste takweekend! De
uitnodiging en verdere

informatie volgt 
nog via mail. 

 12 november

Vandaag spreken we nog
eens af op Puytvoet! Vergeet

zeker geen euro voor een
drankje! We spreken af van
14u30 tot 17:15. Tot dan!



 18 november

 26 november

Vandaag is het
bloemetjesverkoop! Jullie

worden om 9u verwacht met
jullie fiets (MET bak!!!) op het
lokaal. De volledige info volgt

via mail.

Vandaag is het leidingswissel!
Spannend jullie krijgen dus een

keer leiding van een andere
leidingsploeg, op het lokaal van

14u30 tot 17u15!

Ziezo dat was het alweer
voor November!!
Liefs jullie leiding

Silke-Mien-Femke-Julie-Fien


